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Een, twee, drie, vier, vijf, zes, acht, tien, twee, vijf, drie, twee, een, negen, acht, wacht. De seizoenen 

vliegen razendsnel voorbij. De boom, de zon, de wind, de plant. 

In de waas van deze snelheid ligt alleen de tijd vast. Wanneer de eerste blaadjes aan een courgette-

plant tevoorschijn komen, liggen ze reeds vast op papier. 

Met hetzelfde gemak als dat houtskool wegveegt, zal ook de plant volgend seizoen weer verdwijnen.  

Wacht, vier, vijf, zeven, zes, vijf, vier, acht. Grijp ze vast. Borstel, scheermes, tanden poetsen, zet het in 

je beker, tandpasta, tampon, nog een pil en een pil en een pil, in de pillendoos, valse tanden, sleutel 

kwijt? Hé, de knoopjes van je broek zijn los, wacht.   

 


