
Over het thema: GRENZELOOS 
 

Uitspraak 

Geluid:  grenzeloos (hulp, bestand) 

IPA: /ˈɣrɛnzəlos/ 

 

Woordafbreking 

gren·ze·loos 

 

Woordherkomst en -opbouw 

afgeleid van grens met het achtervoegsel -loos met het invoegsel -e-  
 

grens (de; v(m); meervoud: grenzen) 

1) denkbeeldige, scheidende lijn: een staatkundige grens; een natuurlijke grens die 

samenvalt met een rivier, een bergketen enz.; de grenzen sluiten geen personen of 

goederen het land binnenlaten of laten vertrekken; de grenzen overschrijden (of: te buiten 

gaan) te ver gaan 2) Afbakening 3) Afpaling 4) Afperking 5) Afscheiding 6) Afscheidingslijn 

7) Begrensde tijdruimte 8) Begrenzing 9) Beperking 10) Beperking van een territorium 11) 

Begrenzing van een gebied 12) Buitenrand 13) Demarcatielijn 14) Denkbeeldige lijn 15) 

Denkbeeldige lijn die twee gebieden scheidt 16) Deel dat het ene scheidt van het andere 
 

-loos (achtervoegsel) 

1) zonder  

 

Bijvoeglijk naamwoord 

grenzeloos 

• zonder landsgrenzen 

o We leven in een grenzeloos Europa.  

• niet beperkt door landsgrenzen, internationaal 

o Kunst is tijd- en grenzeloos.  

• zonder grenzen, beperkingen, oneindig groot 

o De mogelijkheden zijn grenzeloos.  

o Ik had een grenzeloos vertrouwen in hem.  

o De liedjes zijn van een grenzeloze pracht.  

 

 



Synoniemen 

Grensloos, eindeloos (groot), (heel) erg, interminabel, oeverloos, onbegrensd, onbeperkt, 

onbevattelijkheid, oneindig, onmetelijk, onmeetbaar, geweldig, internationaal, mateloos, 

onbegrijpelijk, onbepaald telwoord, onbeperkt, ontzettend vervelend, zonder grenzen, 

gigantisch, grondeloos, immens, mateloos, onafzienbaar, onpeilbaar, ontzaglijk, 

eindeloos, altijddurend, eeuwig, onophoudelijk, voortdurend, onbekrompen, 

onbelemmerd, ongelimiteerd, teugelloos, buitensporig, … 

 

Tegengesteld 

Begrensd, afgebakend, afgescheiden, beperkt, meetbaar, … 

 

GRENZELOOS = niet te vatten 😉  

 

Het begrip GRENZELOOS is multi-interpretabel en is daarom moeilijk in zijn volledigheid te vatten. 

Het is dan ook geenszins de bedoeling alle mogelijke associaties die het woord GRENZELOOS 

oproept te tonen aan de hand van de geselecteerde werken. Dat is onmogelijk. Wel hopen we die 

veelheid aan interpretaties aan te kunnen grijpen om binnen de expo een aantal relevante thema’s 

zoals migratie, ecologie, spiritualiteit, mentaal welzijn, … aan te kunnen snijden. 

 

In maatschappelijk opzicht leven we immers in een uiterst dynamische wereld en daarom hebben 

we als mensen grenzen nodig om met elkaar en onze omgeving om te gaan. Tegelijkertijd weten 

we dat het onmogelijk is deze grenzen definitief vast te leggen. Er zijn altijd factoren die bestaande 

grenzen overschrijden, vervagen of verleggen.  

 

De schrijver Fouad Laroui onderzoekt de betekenis van grenzen in kunst, literatuur en 

wetenschap: ‘Niets is actueler dan het begrip grens. Aan de ene kant lijken ze te verdwijnen 

(opening van grenzen, vrij economisch verkeer) of irrelevant te worden (internet, handel via 

internet, decentralisatie). Aan de andere kant zijn ze niet weg te denken uit het denken van 

vandaag: Salman Rushdie, Theo van Gogh, de Deense karikaturist – allen worden ervan 

beschuldigd grenzen te hebben overschreden, met in minstens één geval tragische gevolgen. Zijn 

we bezig de grenzen in de wereld te openen en die van de geest te sluiten?’  

 

Het staat buiten kijf dat kunst vele en diverse – esthetische, politieke, disciplinaire, sociale en 

ethische – grenzen aftast en overschrijdt. Denken we bv. aan de machine van Max Grüter, die 

behoort tot de tentoonstelling ‘Friendly Fire’ (Pfalzgalerie, Kaiserslautern). Zijn machine is gemaakt 

om de voorwerpen die de bezoekers dierbaar zijn te vernielen. Iedereen wordt verzocht zijn eigen 

lievelingsspullen naar het museum te brengen. Naast deze spectaculaire transgressies tussen 

kunst en moraal, kunnen de grenzen van de kunsten ook intern in vraag gesteld worden. 

 

Tegelijkertijd hopen we dat GRENZELOOS het de bezoekers finaal mogelijk zal maken om zelf heel 

wat (persoonlijke) betekenislagen toe te voegen wanneer ze de tentoonstelling bezoeken. 

 

Leestip: www.vrt.be/vrtnws/nl/2023/12/11/hoe-ver-kan-je-gaan-op-een-podium/  
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